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Nieuwsbrief 13 januari 2023

Interview Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Vorige week vrijdag hebben Jelle Vegt en ondergetekende een mooi gesprek gehad
met de nieuwe voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, Joost
Schellings. Joost en ik kwamen elkaar tegen bij de synodevergadering, waar ik
vertelde over onze gemeente. Dat was voor hem aanleiding voor een artikel in het blad
van de vereniging. Jelle en ik reden hem rond: van de St. Jan naar de Hervormde kerk,
vervolgens naar de Kloosterkerk, om te eindigen bij 't Gulper Hoes.

En Jelle en ik realiseerden ons bij zo'n rondgang op een dag opnieuw: wat een mooie,
veelzijdige kerkplekken hebben we toch hier. Elke plek heeft z'n eigen groep
vrijwilligers voor wie die kerk al jarenlang een vertrouwde kerkplek is. En tegelijk geeft
de veelzijdigheid zoveel ruimte om als gemeentelid of gast ook naar kerkdiensten of
activiteiten in andere plaatsen te gaan, om in dezelfde gemeente in een andere sfeer
te komen. Elke plek heeft ook zo zijn eigen mogelijkheden om verbindingen aan te
gaan, open kerk te zijn, een gezamenlijk optrekken met mensen en verenigingen van
buiten de kerk op te bouwen.

Aan de ene kant is er al ontzettend veel gebeurd afgelopen jaren, maar toch ook: het
is nog maar net begonnen. Doe je mee?!

Ds. Harrie de Reus

De zondagsdiensten
Sint Jan Maastricht

Wat mooi is mag ook benoemd worden

Vanaf het moment dat de maatregelen wegens Corona zijn opgeheven hebben we
bijgehouden hoe het kerkbezoek was in de St Jan en hoe de collectes bedacht werden.
Exact vergelijkingsmateriaal met van voor Corona hebben we niet. We hebben echter
wel stellig de indruk dat het kerkbezoek zich goed hersteld heeft en zeker niet terug is
gevallen in vergelijking met kort voor de pandemie. En er zijn weer kinderen terug in
de kerk!

Dit stemt tot blijdschap! We weten allemaal dat de kerk meer is dan alleen de




zondagse kerkgang, maar op dat moment de “gemeenschap der heiligen” beleven is
voor de samenhang, het onderling meeleven, de slagkracht van de gemeente toch wel
erg belangrijk.

Waarvan acte, we zijn er blij mee.
Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht.

Balans, waar het al niet goed voor is op 22 januari

Balans is niet altijd het hoogste goed. Soms is een duidelijke keuze gewenst:
uitdrukkelijk links of dito rechts, er volop tegenaan gaan of de actie maar aan een
ander overlaten, enzovoort.

Maar keuzes maken we. In de evangelielezing worden eenvoudige vissersmensen
uitgedaagd de keuze te maken Jezus te volgen. Daar borduren we zondag in de St Jan
wat op voort. We bedenken ook wat de missionaire drang van de kerk voor onheil
hiermee heeft aangericht. En we bedenken dat als we ietswaardevol vinden het ons
ook wat waard moet zijn.

En zo zit er toch wel aardig wat balans in de overweging. Dat mag ook wel op een
zondag die te boek staat als de Zondag van Kerkbalans.

Ds. Kees Vermeiden.

Voorgangers: Ds. Kees Vermeiden Zondag 15-1 aanvang: 10.00 uur
Orgel: Klaas Remerie Sint Jan
Lector: Menso fermin Via Kerkomroep

Ouderling: Pieter Caljé
Kindernevendienst: Veerle Rietveld

Autodienst

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar
Lyda en Chris van Leeuwen 043-3540110 of 06-13136318. Zij codrdineren het vervoer en zullen proberen
een chauffeur te vinden die u op kan halen (en terug brengen)

Poéziedienst op 29 januari

De dienst van volgende week valt in de Week van de Poézie (26 januari — 1 februari),
een week waarin in Nederland en Vlaanderen poézie onder de aandacht wordt
gebracht. Nu raakt poézie in de vorm aan hoe wij op zondagmorgen vieren. Net als
poézie zoeken we dat wat eigenlijk niet onder woorden gebracht kan worden toch te
benoemen in Woord, gebed en samenzang. Samenzang die vaak al dichtkunst op zich
is. Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats
te geven waarvoor je zelf geen woorden hebt.

In het kader van ons zoeken naar het andere invullingen van onze vieringen, haken we
op zondag 29 januari aan bij het thema van de Week van de Poézie - ‘vriendschap’. Op
het leesrooster staat de bekende ‘zaligsprekingen’-lezing uit Mattels. We laten thema
en lezing elkaar raken: vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren. En dat
is precies ook wat je nodig hebt als je verdrietig of alleen bent, zorgen hebt, steun
zoekt. Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn en worden. In de viering zullen
verschillende gedichten een plek krijgen — we laten zo als het ware dichters aan het
woord om ons te vergezellen in ons samenvieren.

Ds. Harrie de Reus



https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002

LET OP: om 11.30 uur!

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023
moedigt de kerken aan om goed te doen en recht te
zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid M

in de wereld - ongelijkheid onder mensen en racisme 23 week
tussen mensen. De eenheid van christenen zou een van
teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde gebed
eenheid van de hele schepping. Verdeeldheid onder

christenen verzwakt echter de kracht van dat teken, voor eenheid
en versterkt de gebrokenheid.

Kortom, werk aan de winkel.

Kloosterkerk Valkenburg ‘

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid 2023, komt
uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom
op voor wezen, sta weduwen bij’. Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te

leren samen goed te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen op te komen voor
onderdrukten en wezen en samen weduwen bij te staan. De uitdaging van de profeet
geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij onze eenheid als christenen beleven om
het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd te bieden?

Dat "samen doen" als toonbeeld van christelijke eenheid, is ook de inzet van de
oecemenische dienst in de St. Nicolaas en Barbara parochiekerk in Valkenburg
om 11.30 uur. Tesamen met pastoor Diederen en kapelaan Jijo Mon zullen Liest Oost
en Sjoerd Boomsma hierin voorgaan. Graag willen wij deze gezamenlijkheid ook delen
met uw aanwezig zijn in deze dienst.

Sjoerd Boomsma

Aan deze dienst werken mee: Aanvang 11.30 uur

Pastoor Diederen en kapelaan Jijo Mon St. Nicolaas en Barbarakerk
Lies Oost, Sjoerd Boomsma en Riet Valkenburg

Nijland

Hervormde kerk Vaals

Voorganger: Ds. Erik van Brakel Hervormde Kerk Vaals
Organist: Christine Moraal Via Kerkomroep

Gemeentelid van dienst: Arie Koster
Kindernevendienst: Jody Martens

Omzien naar elkaar

Een serie artikeltjes in de Nieuwsbrief

Het is echt niks voor mij om naar een serie op tv of Netflix te kijken. Misschien herkent
u dit: ik weet bij de derde aflevering echt niet meer wat er in de eerste aflevering werd
vertoond. Toch begin ik een kleine serie van artikeltjes, steeds onder de titel “van knus
naar warm”. Het is dus niet steeds hetzelfde verhaal. Elke week weer iets anders en
toch over hetzelfde. U oordeelt zelf maar.

Van knus naar warm

De Taakgroep Omzien Naar Elkaar in de kern Maastricht werd verzocht aandacht te
besteden aan het “verwelkomend” klimaat in onze kerk. Daar geven wij graag gehoor
aan middels enkele stukjes in elkaar opvolgende Nieuwsbrieven. Vandaag over de
basisoverwegingen. Van knus naar warm. Het klinkt allebei goed en aangenaam en dat
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is het ook. Alleen knus lijkt wat meer naar binnen gericht en warm lijkt wat opener.
Knus is dat je bij binnenkomst weer zo snel mogelijk de meest bekenden opzoekt en
dat je met deze of gene het gesprek voortzet dat je in de afgelopen week al had
opgebouwd. Dat is gezellig onder elkaar. Dat is een bouwsteen voor onze gemeente.
Maar knus kan het nadeel hebben dat het minigroepje zich wat afsluit jegens anderen.
Misschien ook wel omdat die anderen ook in een minigroepje zitten. Er komen mensen
eenmalig naar de kerk. Er komen ook mensen soms even naar de kerk. Soms zijn er
mensen die we zo lange tijd niet gezien hebben of zo sporadisch komen, dat we
denken dat het voorbijgangers, toevallige gasten zijn. Als we een verzameling van
knusse groepen

zijn, kan het gebeuren, dat bij mensen als hiervoor omschreven het idee rijst dat ze er
niet helemaal bij horen. We willen een épen kerk zijn, hartelijk, verwelkomend en we
weten heel goed dat onze gemeenschap ook nog eens verrijkt kan worden door de
toeloop van anderen. Een volgende keer over de rol van gastvrouw/gastheer in het
proces van knus naar warm.

Pastoralia Maastricht

Wat een vreugde dat we afgelopen zondag Leen en Hilde Struik (met een dochter)
weer konden verwelkomen in de kerk. Beiden werden onlangs bezocht door het
coronavirus, met name voor Hilde was dit een zeer ernstige bezoeking, maar ze heeft
het doorstaan!

Het zal de tijd van het jaar zijn: naast Covid-19 zijn er nog wel andere virussen in
omloop, voor velen een vervelende start van het nieuwe jaar.

Mieke Kloosterhuis verblijft nog steeds in het ziekenhuis omdat er helaas voor haar nog
geen plek kon worden gevonden in een huis waar zij de juiste verzorging kan
ontvangen. Meerdere gemeenteleden ondergaan noodzakelijke behandelingen die
ernstig invloed hebben op de kwaliteit van hun leven. We kunnen niet alles weten. Wij
bevelen wel in uw biddende aandacht aan Wilma van Ouwerkerk en Joop Noordijk.

Kees Vermeiden, Taakgroep Omzien Naar Elkaar Maastricht.

LET OP SPOOFING:
Email die niet van de dominee afkomstig is

Vandaag heeft een aantal van u een mail ontvangen met bij sommigen een wat wonderlijke tekst
of vraag (bijvoorbeeld hulp bij het online aanschaffen van cadeaubonnen). De naam die bij de
afzender staat is ‘Ds Harrie de Reus’. Maar let op, deze mails komen niet van mij. Dat kun je zien
aan mailadres: de verzender gebruikt dsdereus.ziggo@outlook.com in plaats van mijn adres:
dsdereus@ziggo.nl. Bij twijfel, stuur me een mail (maak een nieuwe mail aan, dus niet de vreemde
mail doorsturen) of bel/Whatsapp even.

Ds. Harrie de Reus

| Actie Kerkbalans 2023 - uw steun is zeer gewenst -
storing digitaal portaal

Beste gemeenteleden,

2023
Afgelopen tijd hebben we uw aandacht gevraagd voor de Actie

) Kerkbalans 2023. Eerst op 27 december per email en jongstleden
Actle 16 januari per papieren brief inclusief verzendenveloppe. In onze
oproep attendeerden we u op de zeer handige manier om uw
Kerkbalans bijdrage digitaal te regelen via onze website.
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Helaas is nu gebleken dat juist deze handige manier van betalen wegens technische
problemen hapert. De link naar het digitale portaal functioneert op dit moment niet
naar behoren. Dit is inmiddels opgepakt door skgcollect, echter op het moment dat ik u
dit schrijf is het probleem nog niet opgelost.

Laat u hierdoor vooral niet ontmoedigen en uw steun uitstellen of jammer genoeg
misschien door digitale frustratie achterwege laten.

De aloude schriftelijke manier staat gelukkig niets in de weg. U kunt op dit moment
zeker gebruik maken van zelf overmaken. Uiteraard kunt u ook de bijlage van de
papieren invullen en kiezen voor 6f het afgeven van een machtiging met automatische
incasso op de door u aangegeven maanden of door te kiezen voor een overeenkomst
periodieke gift - waardoor uw bijdrage in zijn geheel aftrekbaar is als gift voor de
komende vijf jaar. Met bijgevoegde verzendenveloppe is dit, haar we hopen, een zeer
laagdrempelige manier om uw bijdrage kenbaar te maken.

Heeft u de brief en/of de verzendenveloppe niet meer of niet ontvangen, stuur hierover
dan een mail naar akb-admin@maasheuvelland.nl of bel mij via 06-12804232.

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid, die hebben we hard nodig.

Evelijn de Jong
Voorzitter College van kerkrentmeesters

Onderweg - Ontmoeten en Bezinnen
De Werkgroep Onderweg komt woensdag om 15.00 uur bij elkaar voor overleg.
Heeft u ideéen, wensen, inspiratie dan bent u van harte welkom. Neem contact op.
Diezelfde avond kunt u weer Aan Tafel vanaf 17.30 uur. Wilt u meedoen?

Contactpersoon: Nelleke de Kruik

Van de Diaconie

Collecte

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het werk van de diaconie. Er is
geen bepaald doel vastgesteld, maar het geld dat ingezameld wordt en via de
bankrekening binnenkomt, wordt besteed om de nood in de wereld te lenigen. Dat
gebeurt door geld te doneren aan organisaties die daarbij helpen. Die kunnen
internationaal, nationaal en regionaal zijn. Maar dichtbij, in ons Maas-Heuvelland, is
eveneens hulp nodig. Ook hier leven mensen in armoede en worden viuchtelingen
opgevangen die vaak niets hebben. De diaconie blijft zich inzetten voor hen die op de
ene of andere manier financieel tegemoet gekomen moeten worden om te kunnen
(over)leven.

Van harte aanbevolen!
Namens de diaconie alvast bedankt!
Marije Bijleveld

Statistiek St Jan Zondag 15 januari 2023
Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden
56/4 148,55 178,50 met Oud-katholieken

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin
collectebijdragen via de bank.

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.
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Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v.
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda
Zondag 22 januari

- Dienst Gebedsweek voor de eenheid der kerken. St. Nicolaas en Barbarakerk
Valkenburg, 11.30 uur

Maandag 23 januari
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Dinsdag 24 januari

- Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00
informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).

Woensdag 25 januari

- Werkgroep Onderweg: 15.00 uur bij iemand thuis. nellekedekruik@gmail.com

- Aan Tafel: 17.30 uur bij iemand thuis. nellekedekruik@gmail.com
Donderdag 25 januari

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

- Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost
(liesgretha@live.nl - 043-3647242)

Save the Date
Zondag 29 januari
- Poéziedienst Gulpen en Maastricht
Woensdag 1 februari

- (Be)zin in film: Kloosterkerk 19.00 uur, €5,- entree.

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar PGMHNieuwsbrief@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan
bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.
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