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Colofon
Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uit-

gave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: 

binnenland 20,-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op aanvraag (tus-

sen 50,- en 125,-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestant-

se Gemeente Maas-Heuvelland. De volgende uitgave verschijnt op 31 maart 2023 

en bestrijkt de periode van 31 maart tot en met 1 juni. Kopij hiervoor dient uiterlijk 

12 maart a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via  redactiepm@hot-

mail.com

Als Kerkberichten bij u in de brievenbus valt, 
is de maand januari voorbij. Velen ervaren die 
maand als ‘verschrikkelijk lang’, en ‘kil, koud 
en somber’ na de kerstdagen en oud en nieuw 
waar menig lichtje en kaarsje, al dan niet in een 
kerstboom, zorgde voor warmte en gezellig-
heid. Goede voornemens bleken vaak maar kort 
stand te houden en ‘schuldgevoelens’ daarover 
laten we onbekommerd achter ons in februari. 
We hebben dan ook wel andere zaken om aan 
te denken. 

Allereerst komt de Veertigdagentijd naderbij. Zes we-
ken lang bereiden we ons voor op Pasen, het feest 
van de Opstanding van Jezus. Maar voordat die veer-
tig dagen ingaan, is er eerst het feest van carnaval. 
Mijn overburen hadden hun raam halverwege januari 
al versierd: ‘Vastelaovond in Mestreech’. Mocht u niet 
aan carnaval doen, toch is het wel goed om te weten 
waar deze traditie vandaan komt en wat ze inhoudt. 
Op 10 februari is er in Klooster Wittem een lezing 
(zie bij Activiteiten). Misschien dat u dan met andere 
ogen kijkt naar alle uitbundigheid die met carnaval 
gepaard gaat. Aswoendag sluit de drie intense, maar 
ook vermoeiende dagen van carnaval af. In protes-
tantse kringen is het niet zo heel gebruikelijk om een 
askruisje te halen. Ik heb het een paar keer gedaan. 
Het is een bijzondere ervaring. In het 40dagenma-
gazine van Kerk in Actie staat: ‘Dit kruisje tekent je 
als volgeling van Jezus en richt je op Gods Konink-
rijk’. Ik ‘voelde’ het kruisje op mijn voorhoofd zitten 
en dacht eigenlijk meer aan de bijbelse tekst: ‘Je bent 

uit as gekomen en tot as keer je terug’. Het kruisje 
is ook een teken van boete doen, van spijt hebben 
over je fouten en jezelf beloven het anders te doen 
als volgeling van Jezus. Daar kun je aan denken in de 
Veertigdagentijd, Ruud Foppen vertelt er uitgebreid 
en indringend over. 

Naast deze belangrijke periode in het kerkelijk jaar, 
zijn er meer vermeldenswaardige zaken. Zoals op 
vrijdag 3 maart Wereldgebedsdag. Uit steeds een an-
der land wordt de viering voorbereid door christen-
vrouwen. Het gebed gaat 24 uur de hele wereld rond. 
Het is een prachtige gedachte dat de hele dag door 
ergens wel een viering gehouden wordt aan de hand 
van het thema dat dit jaar aangereikt is door vrou-
wen uit Taiwan. En natuurlijk is het niet alleen een 
vrouwenaangelegenheid. Iedereen is welkom om de 
viering bij te wonen en zich verbonden te voelen met 
mensen over de hele wereld. 

Tot slot: in het blad dat het oecumenisch rooster aan-
biedt, kwam ik al bladerend tegen dat 15 maart Natio-
nale Boomfeestdag is. In deze tijd van zorgen om het 
klimaat en milieu een hoopvolle dag. Er worden ‘jaar-
lijks in tal van gemeenten door kinderen honderd-
duizend struiken en bomen geplant. Bomen dragen 
bij aan ons welzijn. Ze verfraaien onze leefomgeving, 
beschermen de bodem, houden water vast, verzach-
ten het klimaat, bieden een woonplaats aan vogels 
en andere dieren, en vormen voor mensen een plaats 
van rust en verpozing’. Een dag om te onthouden!

Dagen om intens te beleven 

en dagen om over het leven te denken.

Abonnement Kerkberichten

Om de uitgave van ons kerkblad kerkberichten in stand te kunnen 
houden, zijn betalende abonnees van groot belang. Daarom vragen 
wij u om uw bijdrage voor 2023 (€ 20,- voor de versie per post en 
€ 8,- voor de digitale versie) z.s.m. maar in elk geval voor 15 januari 
2023 over te maken op bankrekening NL37 RABO 0373 7247 72 t.n.v. 
Prot. Gem. Maas-Heuvelland o.v.v. Kerkberichten.

Als wij op 15 januari 2023 geen bijdrage hebben ontvangen, gaan wij 
ervan uit dat u kerkberichten niet meer wilt ontvangen.
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters,
Gosewien Heije

Voor(r)uitblik
Marije Bijleveld
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Op weg naar Pasen is een weg van veertig dagen. Het is een 
route langs ongeveer alle aspecten van het leven.
 
De lezingen in deze periode vertellen het. Het is een weg van aanvech-
ting en twijfel, ziekte en genezing, verlies en verering, verloochening 
en verraad. Maar ook een weg van vreugde en vriendschap, van samen 
eten en drinken, een weg van hoop en toekomst. Veertig jaar zwerft 
het volk Israël door de woestijn en al die genoemde aspecten komen 
hier ongeveer aan bod. Na de aanvankelijke vreugde over de vlucht uit 
dat slavenland Egypte slaat de stemming al snel om. Wat hebben we 
gedaan? Wat heb jij, Mozes, ons aangedaan? Waarom heb je ons bij de 
veilige vleespotten weggehaald? En nu? Wat moeten we hier in deze 
ellendige omgeving? Waar moet het naar toe?

Verheven?
Wat moeten we vandaag met die verhalen? We kunnen het achter ons 
laten als uit een ver verleden. Maar het gekke is juist dat die verhalen 
zo actueel blijven en midden in ons bestaan tot leven komen. Sterker, 
in ons eigen leven herkenbaar worden. De moeilijkheid lijkt me (en 
daarmee de valkuil) dat we die bijbelse vertellingen zo op afstand we-
ten te houden, door ze een soort verheven heiligheid toe te kennen. 
Daarmee kunnen we de uitdagingen makkelijk parkeren. Waarom is 
het zo lastig het contact aan te gaan met die oude verhalen? 

Een ver verleden?
Wie is nooit ontzettend teleurgesteld geweest? In je werk, je partner, 
familie, vrienden, kinderen? Of doordat er juist geen kinderen waren. 
Met welke angst of bitterheid moesten we leren omgaan? Wanneer 
wou je het bijltje er maar liever bij neergooien en je gewonnen geven? 
Hoe belangrijk werd geld en bezit, zonder dat je het in de gaten had? 
Welke verleidingen konden we niet weerstaan? En wat maakte ons zo 
intens gelukkig? Welke liefde en vriendschap viel ons ten deel? Wat 
zijn de momenten die je nooit had willen missen? Waar hoef je nooit 
meer spijt van te hebben en waarover hoef je je niet meer schuldig te 
voelen? Het zijn allemaal vragen uit een ver verleden - en in ons eigen 

Voor Onderweg
Ds. Ruud Foppen

Gaan, een weg

leven - die op de weg naar Pasen worden aangereikt, 
die met een klein beetje verbeelding passen in ons 
eigen leven. 

Maaiveld
Waarom zouden we ons Jezus voorstellen als een 
onaanraakbare heilige? Dat doen de evangelisten 
bij mijn weten ook niet. Ze vertellen gewoon wat hij 
meemaakt. Hoe hij zich terugtrekt op een verlaten 
plek in de woestijn. Hoe hij zich lijkt voor te bereiden 
op het werk dat hij wil doen, het verkondigen van 
het evangelie, die blijde boodschap van redding en 
bevrijding in woord en daad. Hij lijkt er zich bewust 
van te zijn dat het tegenstand oproept. Dat maken 
we toch bijna elke dag wel mee? Mensen die hun kop 
boven het maaiveld uitsteken en ongenadig neerge-
sabeld worden? En dat zeggen we toch ook altijd: 
doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. 

Illusie?
Maar hij doet wat hij als opdracht ziet, zijn naam Jezus 
is immers zijn programma: God redt, verlost, bevrijdt. 
Niet alleen in geestelijke zin, dat je niet bang hoeft te 
zijn, dat je mag vertrouwen dat het goed komt. Ook 
dat je bevrijdt zult worden van ziekte, armoede, oor-
log, vervolging. En daarom is er die ontmoeting in die 
woestijn: een duister personage die hem probeert te 
verleiden. Dat je van alles kunt bereiken aan bezit en 
macht als je maar luistert naar die donkere fluisteraar. 
Dat alles zinloos is, dat je het toch niet bereikt, dat 
alles een grote illusie is, dat de werkelijkheid van het 
leven bestaat uit invloed en euro’s. Dit jaar lezen we 

dat op de eerste zondag van de 40 dagen (26 febru-
ari) in Matteüs 4.

Einde of begin?
Maar er zijn ook topervaringen. Ieder kent ze. Op-
perst geluk, dat willen we graag mee blijven dragen 
in ons leven. Maar belangrijker is het alledaagse, het 
gewone leven, waar we nodig zijn. Het oeverloos 
koesteren van je eigen geluk staat dat misschien wel 
in de weg. Het is weer zo’n verhaal in Matteüs (17) op 
de 2de van de 40 dagen. Daarna gaat het gemeen-
schappelijk leesrooster naar Johannes. Misschien 
zijn de verhalen bij ons wat ingesleten, maar ook hier 
gaat het om menselijke ervaringen. Bij een bron een 
confrontatie met een vrouw, die in het leven ver-
dwaalt lijkt. Een ontmoeting met een blinde die gaat 
zien. Is ‘zien’ ook letterlijk: kijken? Of verlangen we 
naar visie, perspectief? De weg loopt ook langs de 
dood, maar Lazarus wordt opgewekt, een voorbode 
van Pasen. Gaat het om Lazarus zelf, of om de men-
sen die hun geliefde terugkrijgen? Dan is er verering, 
maar ook verraad als een vrouw dure reukwaren uit-
giet. Zonde van het geld! De verleider in de woestijn 
van het leven is er altijd. 

Veertig dagen, bijna Pasen. Loopt daar de weg ten 
einde? Of begint het dan pas echt?

Met welke angst of bitterheid moesten we leren 

omgaan? En wat maakte ons zo intens gelukkig?
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Hulp geven dicht bij huis
In het afgelopen jaar zijn we met z’n allen een beetje 
overvallen door de flinke stijging van uitgaven voor 
zaken die tot eerste levensbehoeften gerekend kun-
nen worden. We hoopten vooral de Covid-pandemie 
in 2022 geleidelijk achter ons te kunnen laten, maar 
meteen al in het begin van het jaar 2022 werden we 
(toch nog) verrast door de brute inval van Rusland in 
Oekraïne. En de gevolgen daarvan waren tot in alle 
uithoeken van de wereld voelbaar. En ook het welva-
rende Nederland is er flink door geraakt.

De groep medelanders die hierdoor in de problemen 
is gekomen, is groot en nog groeiende. Plotseling 
was daar ook een nieuw woord: energie-armoede. 
We hebben als Diaconie natuurlijk altijd al oog ge-
had voor noodsituaties dichtbij, maar tot op heden 
spraken veelal doelen op internationaal en nationaal 
niveau tot de verbeelding. De echte nood was vaak 
ver van ons bed en er waren veel professionele orga-
nisaties die op dit vlak heel zinvol bezig waren. Die 
steunden we graag.

In de loop van 2022, en nog sterker richting de win-
termaanden, voelde de Diaconie van de PGMH de 
urgentie om nog meer dan voorheen naar mensen in 
nood dichtbij te kijken. Vaak kenden we geen men-
sen in nood in ons eigen persoonlijke netwerk, maar 
dat zegt meer over ons persoonlijke netwerk dan 
over de objectieve situatie achter vele voordeuren in 
onze woonplaatsen.

Om deze reden hebben we met een aantal organi-
saties, die stevige netwerken in onze regio hebben, 
de samenwerking aangehaald. Dit hebt u kunnen 
merken aan de speciale actie in samenwerking met 
Stichting de Gouwe, Stichting Stille Armen en col-
lectes/giften voor de Voedselbank. We zijn dank-
baar voor het bestaan van deze stichtingen, veelal 
ontstaan vanuit een particulier initiatief, die ons de 
weg kunnen wijzen naar mensen dichtbij met grote 
financiële problemen.

Diaconie

We zijn ook heel erg dankbaar voor de zeer positieve 
response die er in alle gevallen vanuit onze eigen 
gemeente kwam op de genomen initiatieven. Velen 
waren gul en droegen actief bij.

Toch lees ik ook artikelen of reacties op Social Media 
waarin gesteld wordt: armoedebestrijding is offici-
eel een taak van de overheid en niet van de kerken. 
En dat zal in algemene zin wel kloppen. Maar kerken 
voelen zich door de eeuwen heen, gedreven vanuit 
bijbelse waarden, wel verantwoordelijk voor mensen 
in nood. Daarbij komt dat hulp vanuit de overheid re-
gelmatig niet voldoende is of heel erg traag op gang 
komt. Veel kerken in Nederland hebben veel finan-
ciële steun gegeven in noodsituaties en in het ver-
borgene wordt vaak nog heel veel meer praktische 
hulp verleend. Vanuit de woorden van Jezus zelf “laat 
uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet” 
wordt dat vaak onzichtbaar en zonder veel misbaar 
gedaan. Een gegeven dat mij persoonlijk ook nog al-
tijd heel erg aanspreekt. Dit is een verborgen kracht 
die heel veel goeds teweegbrengt in het dagelijks le-
ven van mensen die het niet alleen redden. Misschien 
zijn al deze verborgen acties uiteindelijk nog wel veel 
belangrijker dan de grote gebaren en het grote geld.
Mocht u in het gewone dagelijkse werk en dage-
lijkse contacten geconfronteerd worden met een 
schrijnende situatie, ongeacht wie en wel of geen 
gemeentelid, schroom dan niet om een diaken in 
vertrouwen te nemen en samen te bekijken of er 
concrete hulp gegeven kan worden.

Tenslotte nog een tip. Een mooie website, zowel voor 
hulpzoekers als voor vrijwilligers, om eens doorheen 
te lopen is: www.trajekt.nl 

Baukje Vrieswijk

Actie Kerkbalans weer van start

Weer is een jaar bijna voorbij, een jaar waarin veel is gebeurd. Een 
nieuw jaar staat ons te wachten met nieuwe uitdagingen. Ook uw kerk 
heeft het komend jaar te maken met de invulling van nieuwe doelen. 
Met een positieve instelling willen wij die doelen realiseren, waaronder 
de aanstelling van een nieuwe predikant en het verder investeren in 
de toekomst.
Het zal duidelijk zijn, dat hier veel geld voor nodig is.
Naast de opbrengst uit de verhuur van onze gebouwen bestaat een 
groot deel van onze inkomsten uit uw bijdragen aan de actie kerkba-
lans en de collecten.
Traditiegetrouw vragen wij aan u of u wilt aangeven welke bijdrage u 
voor uw kerk over hebt. Wellicht heeft u, ondanks de sterk gestegen 
kosten die ook voor onze kerk gelden, ruimte om uw bijdrage uit het 
verleden in de hoogte aan te passen. 

Wilt u niet wachten op de brief, maar al direct uw toezegging doen? 
Via de website kan dit direct: 
https://site.skgcollect.nl/42/doel/3277/actie-kerkbalans-2022.html. 

Of scan de QR-Code of kijk in de Scipio app (onder webshop).
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Palmpasen 2023 in Maastricht
Zondag 2 april 2023 is het Palmpasen. Zaterdagmiddag 1 april (geen 
grap) maken we samen met de kinderen van de St. Servaas en de paro-
chie JP II (Maastricht West) weer Palmpasenstokken in de St. Jan. Alle 
basisschoolkinderen krijgen daarvoor een uitnodiging. 

Hebt u kleinkinderen of andere kinderen in uw kennissenkring die ook 
graag mee willen doen, dan kunnen zij t/m 
28 maart opgegeven worden bij Elly de 
Haan via ellydehaanverduyn@gmail.com of 
06 40261066. 
Zondagmorgen 2 april is de palmzegening 
in de Pandhof van de St. Servaas en lopen 
we mee in de Palmpasenprocessie, de kin-
deren met hun Palmpasenstokken.

Zo maken we er met elkaar een mooie 
Palmpasen van.
Alle kinderen zijn welkom!

Elly de Haan – Verduyn

Oplevering heringerichte Vaals
Iedereen die de afgelopen maanden binnen is gelopen in de kerk, weet 
dat de kerk er prachtig uitziet en beschouwt dat werk dan ook als ‘af’.
Dat moest als laatste stap in het proces van afrekenen met de subsidie-
gevers niettemin nog wel vastgelegd worden. Dat hebben we donder-
dag 11 januari gedaan. Toen is een laatst check gedaan op de werking 
van het verwarmingssysteem in de kerk. Dat bleek in orde en daarmee 
is nu de laatste stap ook echt gezet.
Bij het bezoek van Joost Schelling Directeur van de vereniging 
Kerkrentmeesterlijk Beheer, Harrie en ik bleek de eerste onder de in-
druk van het gebouw en zijn mogelijkheden. 

Die zijn er ook wat betreft het systeem van verwarming dat uit maar 
liefst drie onderdelen bestaat: de verwarming met convectoren in de 
gevel, de ventilatoren in het gewelf en de infraroodpanelen.
Tijdens de inspectie kwamen we tot de slotsom dat die veelheid van 
middelen vraagt om een goede instelling en afgewogen inzet van die 
drie onderdelen. Daar gaan we aan werken, zodat we met een mini-
mum aan energieverbruik een maximum aan comfort kunnen bieden.

Jelle Vegt

Berichten uit de PGMH en Eijsden

College van Kerkrentmeesters
U heeft uit de nieuwsbrieven, tijdens de nieuwjaars-
dienst en tijdens het gemeenteberaad gemerkt dat 
er een nieuw en enthousiast team van CVK-leden is 
aangetreden: Evelijn de Jong (voorzitter), Arjan van 
der Star (secretaris), Jens Giessing (groot-onder-
houd), Lianne Schuuring (HRM en verhuur) en Hans 
Kippers (penningmeester). Zij zijn inmiddels aan de 
slag.
Ondergetekende is teruggetreden, maar rondt voor 
de PGMH nog wel de herinrichtingsprojecten tot en 
met de afrekening met de subsidiegevers af. Daar-
voor kunt u mij dus nog even blijven aanspreken, al is 
de verantwoordelijkheid van de besluitvorming ver-
legd naar het nieuwe CVK.

Jelle Vegt

Groene Kerken
Op 26 november 2022 heeft onze werkgroep Groe-
ne Kerken samen met de werkgroep Laudato Si van 
Klooster Wittem een meeting georganiseerd voor 
alle Limburgse kerken, synagogen en moskeeën, die 
duurzamer willen worden of hun leden daartoe wil-
len ondersteunen. Nelleke de Kruik, Ageeth Potma 
en ondergetekende hadden die voorbereid. In de 
Gemmakapel in Sittard ontvingen we vertegenwoor-
digers van het Apostolisch Genootschap Heerlen-
Brunssum-Sittard, de Pastorale Eenheid Kapel in ’t 
Zand – Roermond, St-Andreasparochie Heerlen, de 
St-Clemensparochie Hulsberg / parochies Schim-
mert, Genhout, van de Stadsparochie HH Marcelinus 
en Petrus Geleen, van parochies uit Mook en om-
geving en van de Gemmakapel Sittard, Dan waren 
er nog afmeldingen, maar wel interesse van Deken 
Dautzenberg - Maastricht en de Stichting Tawhied - 
Islamitische Vereniging Roermond.

Heel inspirerend was het om te merken dat we ge-
lijkgestemd zijn als het gaat om aandacht besteden 
aan natuur en milieu, aan behoud van de schepping. 
Er zijn tijdens de bijeenkomst veel ideeën uitgewis-
seld. We hopen en verwachten dat deze bijeenkomst 
parochies en kerkleden op ideeën heeft gebracht en 

gemotiveerd om aandacht te blijven/gaan besteden 
aan ‘heelheid van de schepping’.
Klooster Wittem en PKN Maas-Heuvelland willen vol-
gend jaar weer alle parochies en kerkgenootschap-
pen van de provincie uitnodigen, om het gesprek 
voort te zetten, liefst met nog een grotere groep.

Jelle Vegt

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Nieuwjaarswens
De Kerkenraad wil langs deze weg ieder een ge-
zegend jaar wensen. Op 8 januari hebben we een 
aantal van u al persoonlijk ontmoet en een goed en 
gezond nieuwjaar gewenst. In tegenstelling tot vo-
rig jaar hebben we elkaar gelukkig weer persoonlijk 
kunnen ontmoeten.

Terugblik diensten in december
In december hebben we een drietal mooie en sfeer-
volle vieringen gehad in ons kerkje. De diensten zijn 
heel goed bezocht, in totaal bijna 90 kerkgangers!
Op derde Advent was er een drukbezochte dienst 
met aansluitend de traditionele lunch samen met de 
Remonstrantse Kring Zuid-Limburg. Op Kerstavond 
en Kerstochtend hebben we veel kerstliederen ge-
zongen. De avonddienst is opgeluisterd met cello- 
en hobomuziek en natuurlijk met orgelmuziek door 
Peter Peters. Eerste Kerstdag weer hele mooie piano-
begeleiding door Wilma Flier. Ook stond er natuurlijk 
een mooi versierde kerstboom in de kerk (met dank 
aan Max en Myriam Paczek) en een Adventskrans in 
de kerk en kerststukjes in het kerkelijk centrum (met 
dank aan Nicole Vroon). Na de Kerstavonddienst was 
er weer de traditionele glühwijn, zoals vanouds weer 
verzorgd door Roel en Yvonne Haberkorn. Helaas 
was er geen koffie na de ochtenddienst. Dat gaan 
we dit jaar weer organiseren: koffie met kerstbrood! 
Dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedra-
gen aan de activiteiten en kerkdiensten in december!
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Adventsmiddag 
Op 14 december hebben we weer een adventsmid-
dag kunnen organiseren. Pastoor Ruud Verheggen 
heeft een mooie lezing gegeven over zijn gigantische 
verzameling kerststallen (meer dan 900!). Ook heb-
ben we een kerstquiz gedaan en natuurlijk waren er 
lekkere versnaperingen. 

Kerstdiner Pieterke
Het is gebruikelijk bij de Vrienden van Pieterke dat 
het jaar wordt afgesloten met een kerstdiner. Op 21 
december zijn Ruud en ondergetekende als gasten 
aanwezig geweest. De Pieterkeband luisterde het di-
ner met veel overgave op met bekende nummers. 
Onze Joop Matatula speelde en zong uiteraard weer 
enthousiast mee.

Vesper 
Op 15 januari hebben we sinds lange tijd samen met 
de rooms-katholieke parochie in Eijsden weer een 
oecumenische vesper gehouden en nog wel in onze 
kerk. Voorgangers waren ds. R. Foppen en pastoor R. 
Verheggen.

Collecten Diaconie
We hebben in 2022 via collecten tijdens de kerkdien-
sten €1619 ingezameld. Hiervan is €615 via Kerk in 
Actie afgedragen aan landelijke doelen en hebben 
we €1004 bestemd voor bestemmingen in onze ei-
gen regio. De belangrijkste daarvan waren de Voed-
selbank (€458), Homeless Child (€204), Vrienden van 
Pieterke (€165) en Stichting Wereldwijd (€49). Verder 
werd €128 bestemd voor de eigen Diaconie. Ook 
langs deze weg willen wij ieder bedanken die hieraan 
heeft bijgedragen.

Wel en wee
Aan het begin van het nieuwe jaar kregen we bericht 
dat Joke van Werkhoven op 30 december op 79 jarige 
leeftijd was overleden. Joke was samen met echtge-
noot Theo en beide dochters jarenlang een actief lid 
van onze gemeente. Theo heeft vele jaren de func-
tie van kerkrentmeester in het kerkbestuur bekleed. 
Klaas Ruiter is mede namens onze gemeente 
aanwezig geweest bij de uitvaartdienst in Tholen. 
Ook langs deze weg onze condoleance.

Leeskring
De leeskring draait weer op volle toeren en de te be-
spreken boeken lijken steeds dikker te worden. Op 
woensdag 11 januari bespraken we de roman ‘Klara 
en de zon’ van de Nobelprijswinnaar voor de litera-
tuur 2017, Kazuo Ishiguro. 
Een fijnzinnig en indringend boek over kunstmatige 
intelligentie en het wezen van de mens. Het werd 
een zeer intens gesprek. En op vrijdag 10 maart (14 
uur) bespreken we van David Grossman ‘Een vrouw 
op de vlucht voor een bericht’.

Concert Roon Staal 5 februari
Op 5 februari om 16.00 uur geeft Roon Staal, zan-
ger en pianist een concert in onze kerk. Roon geeft 
gedurende zijn Wintertour2023 in ruim 20 plaatsen 
in heel Nederland concerten. Het belooft een bijzon-
dere middag te worden en we zijn blij dat we een 
dergelijke muzikale middag in onze kerk kunnen or-
ganiseren. 
Reserveringen en tickets (€22,50) 
via www.roonstaal.com of telefoon 06-1540 3125. 
Ook aan de deur zijn kaarten te koop.

Dick Rootert
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Wereldgebedsdag

Vrijdag 3 maart
Kloosterkerk Wittem
15.00 uur

Op de eerste vrijdag in maart is er weer een Wereldgebedsdag. De dag 
wordt wereldwijd gevierd in 170 landen, waarvan Nederland er sinds 
1929 een van is. De viering zal voortaan niet meer in de kapel van de 
Zusters onder de Bogen zijn. Twee jaar corona heeft het organiserend 
comité in Maastricht de das om gedaan en ook bij de zusters is er het 
een en ander veranderd.Ondergetekende heeft zich aangesloten bij de 
mensen die de viering voorbereiden in het Heuvelland: de werkgroep 
ZijActief kring Heuvelland.

Het thema dit jaar is: ‘Zichtbaar geloven’ en is aangereikt door vrouwen 
van Taiwan. De werkgroep heeft een viering voorbereid die past bij ons 
en bij diegenen die de viering bezoeken. Uiteraard met gebruikmaking 
van teksten die de Taiwanese vrouwen uitgezocht hebben. 
De collecte gaat naar het doel dat ook door hen aangegeven is: ‘The 
Single Parents Educational Foundation’. Die organisatie helpt vooral 
teenagers die ongehuwd zijn en van school gaan. Ze krijgen huisves-
ting, worden geholpen hun toekomst te plannen en er wordt gepro-
beerd verbroken familierelaties te herstellen. Hoewel vrouwen in Tai-
wan in de 21ste eeuw dezelfde rechten hebben als mannen op het 
gebied van politiek, economische participatie en onderwijs, zijn er nog 
veel die daar niet van (kunnen) profiteren. Deze organisatie is er een 
van een aantal in Taiwan dat daar verandering in wil brengen.

De vrouwen in Maas-Heuvelland heten u van harte welkom op vrijdag 
3 maart in de Kloosterkerk Wittem.

Marije Bijleveld

Column
Hanske Kamphuis

JANUARI en wat er aan te doen!

De lastigste maand van het jaar. Er gebeurt meestal 
weinig; de logees zijn weg, de cultuur komt lang-
zaam op gang, vergaderingen zijn voor alle zekerheid 
gepland in de tweede helft, en de kerstversieringen 
moeten opgeruimd. Dat is een heel werk, blijkt veel 
stof te hebben verzameld en levert na ‘kuising’ een 
keurig en saai huis op. Een vriendin zette de oplos-
sing voor dit sfeerprobleem op haar facebookpagina: 
Zij bekeek haar keurige huis en begon de inrich-
ting voorzichtig om te zetten. Het bankstel met een 
nieuwe foulard en de TV op een andere plaats. Dat 
schilderij boven de bank kan ook wel eens verhangen 
worden.

Nieuwe prenten boven de bank. Een tocht naar Ikea 
leverde een nieuw vloerkleed op. De eettafel kan wel 
voor het andere raam staan. Nieuwe plek, nieuw uit-
zicht tijdens het eten. Tja, de keuken is moeilijk om 
te zetten, maar een nieuw kruidenrekje gaf weer een 
ander gezicht. En dan nog een nieuwe groene plant 
en een paar bossen bloemen, artistiek gerangschikt.
Inderdaad, dat levert allemaal nieuw elan op en voor-
al een frisse kijk op het nieuwe jaar.

Natuurlijk gaan we er weer wat van maken: nieuwe 
doelen, nieuwe plannen en vooral veel goede con-
tacten met lieve mensen om ons heen.

Ondanks de ellende in de wereld blijven we positief 
kijken naar onze eigen wereld. Een beetje verande-
ring in ons huis kan daar zeker bij helpen!
Een Goed 2023.

Hanske Kamphuis
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Ontmoeten en Bezinnen

De Schrift geopend
Op de maandagen 27 februari en 27 maart lezen we om 20.00 uur in 
de Oude Pastorie in Vaals weer samen een bijbeltekst. We benoemen 
wat ons raakt en wat we mooi vinden aan de tekst. En we delen wat 
juist schuurt of wat we niet begrijpen. Zo laten we de tekst op ons 
inwerken. Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg bij het bij-
belverhaal. De avonden worden als inspirerend ervaren, juist om ver-
schillende leeservaringen met elkaar te delen. U bent, als steeds, van 
harte welkom. 
Inlichtingen: Dick Knol 045 5444539 d.knol@hetnet.nl

Krantenleesgroep
Op de eerste donderdag van de maand bespreken we stukjes uit de 
krant die ons geraakt hebben en waar we een vraag over willen stellen 
aan de andere deelnemers.
Data en tijd: donderdag 2 februari en 2 maart, 
steeds van 10.30 uur – ca 11.45 uur.
Plaats: Kloosterkerk – Valkenburg 
Wekelijks is er ook een krantenleesgroep in Wooncentrum Gerlachus 
in Maastricht op woensdagochtend in de koffieruimte. Zelfde opzet, 
met weer andere deelnemers. 
Info: André van Dijk, mail vandijkandre@hotmail.com

Duits/Nederlandse Leeskring
Op donderdag 16 februari lezen we ‘De Hollander’ van Matthijs Deen. 
Een psychologische thriller die speelt in het Duits-Nederlandse Wad-
dengebied.   
En op donderdag 16 maart ‘Herkomst’ van de Duits-Bosnische schrij-
ver  Saša Stanišic. Een deels autobiografische roman over afkomst, het 
leven in Duitsland, racisme en het belang van familie.
Informatie: Babette Lemmer, tel: 0049 241 5380 9914 
mail: b.lemmer@gmx.de 

Be(Zin) in Film
De werkgroep BeZin in film organiseert iedere maand een filmavond 
waarop een film wordt vertoond die uitnodigt tot nagesprek. Dit ge-
beurt onder het genot van een hapje en een drankje. Voor de eerste 
drie maanden van het nieuwe jaar is het thema Omwenteling geko-
zen. De films die we in dat kader draaien zijn Il Postino  (januari) -  Lady 
Bird  (februari) en  Encore (maart).
Iedereen is van harte welkom samen met buurman, vriendin of klein-
kind.

Altijd op de eerste woensdag van de maand, ’s avonds 
van 19.00 – ca. 21.45 uur. 

Lady Bird – 1 februari - Actrice Greta Gerwig schreef 
al eens een handjevol scenario’s en debuteerde tien 
jaar geleden als regisseur (2008). Maar met Lady Bird 
toont ze pas echt haar ware kunnen als filmmaker. 
Centraal in dit coming-of-age verhaal is de zoektocht 
van de puber Lady Bird
naar wat ze nu eigenlijk wil met haar leven, en de 
wijze waarop ze zich tegen met name haar haar 
moeder afzet. 
Onderling is er een boel gekibbel dat vrijwel uit het 
niets blijkt te kunnen ontstaan. Het ene moment zit-
ten moeder en dochter in de auto naar een audio-
boek te luisteren en het andere moment gooit Lady 
Bird het portier open om in de berm te belanden

Encore – 1 maart - De 26-jarige balletdanseres 
Élise loopt tijdens een voorstelling een blessure op. 
Ze krijgt te horen, dat ze waarschijnlijk nooit meer zal 
kunnen dansen. Ze is haar doel in het leven kwijt en 
moet dat leven nu een andere wending gaan geven. 
Met de hulp van vrienden vindt ze ander werk. Dat 
voert haar naar Bretagne, waar ze een gezelschap 
voor moderne dans ontmoet. De nieuwe ervaringen 
en vriendschappen wakkeren het vuur om weer te 
gaan dansen in haar aan.

Tijd: 	 19.00 uur – 22.00 uur
Plaats: 	 in de bovenzaal van de Kloosterkerk 
	 in Valkenburg.  
Kosten: 	5,00.  
Info: 	 Dingena Spreeuwenberg
	 dspreeuwenberg@gmail.com

Kloosterkoffie
Elke derde vrijdag van de maand – dus op vrijdag 17 
februari en 7 maart - is er weer ‘Kloosterkoffie’ in de 
Kloosterkerk in Valkenburg. Gezellige bijeenkomsten 
waarin ontmoeting en gesprek centraal staan. Elke 
bijeenkomst wordt er een onderwerp geïntroduceerd 
als inleiding tot het gesprek. Het zijn onderwerpen 
die raken aan levens- of zingevingsvragen, en aan de 
vreugde en zorgen van het dagelijks leven. Geen lan-
ge inleiding, maar gewoon fijn met elkaar in gesprek. 
“We merken dat mensen er behoefte aan hebben om 
elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan 
over een onderwerp dat hen bezig houdt, vandaar dit 
initiatief,” aldus een van de organisatoren.

De gespreksmiddagen vinden plaats in de Kloos-
terkerk van 14.00 tot 16.00 uur. De eigen bijdrage is 
€ 2,-. U krijgt daarvoor in een prettig verwarmde 
ruimte een kop thee of koffie, en later op de mid-
dag een glaasje fris of wijn met wat lekkers. De bij-
eenkomsten zijn toegankelijk voor ieder die het fijn 
vindt om in gesprek anderen te ontmoeten. U hoeft 
zich niet van tevoren aan te melden, loopt u gerust 
binnen. De Kloosterkerk is goed toegankelijk, zonder 
drempels, met een lift en mindervalidentoilet..
Informatie: Anny Korswagen, 06-134563 en 
Ineke Klos, 06-53842637

De Huiskamer in de Kloosterkerk 
Iedere donderdag bent u van harte welkom in de 
Huiskamer van 14.00 -16.00 uur. Een gezellige mid-
dag die open staat voor gemeenteleden en buurtge-
noten. Ruimte voor een praatje, een spelletje en een 
kopje koffie of thee. 
Informatie kunt u krijgen bij Lies Oost (043 3647242) 
of bij wijkverpleegkundige Maike Pluijmakers-Cher-
min van Wijkzorg Envida (maike.pluijmakers-cher-
min@envida.nl).

Gespreksgroep  Maastricht
Eens in de maand met elkaar in gesprek over een 
onderwerp dat door de deelnemers zelf wordt aan-
gedragen. Soms een boek, soms een artikel of een 
aantal stellingen. Het zijn meestal onderwerpen die 
raken aan ons dagelijks leven in relatie met onze ge-
loofsbeleving. In februari is het onderwerp HOOP. 
Wat daarna volgt… Misschien kiezen we nog een keer 
voor hetzelfde onderwerp, misschien komt er weer 
iets heel anders op tafel. De avond moet nog komen. 
Data en onderwerp worden in overleg afgesproken 
en de bijeenkomsten zijn bij de mensen thuis. Meer 
informatie volgt steeds in de Nieuwsbrief. 
Eerstvolgende keer is dinsdag 7 februari 
20.00 – 22.00 uur 
Contactpersoon is Marjan Bouwsma  
mail: marlugt1974@gmail.com

Gespreksgroep 30-50    
Aan de hand van het scheppingsverhaal raken we 
met elkaar in gesprek over hoe onze levensagenda er 
uit ziet. Elke scheppingsdag geeft een eigen insteek 
naar een thema dat raakt aan het dagelijks leven. Een 
mooie manier om met elkaar in gesprek te raken over 
wat ons zoal bezig houdt in het leven. 
Gespreksleiding is in handen van ds. Harrie de Reus. 

Activiteiten in onze gemeente

Onderweg
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Datum: 2 februari en 9 maart van 20.30-22.30 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Info: Rianne de Winde 06 1424 3461 
mail: rianne.dewinde@hotmail.com

Gesprekskring Trefpunt St. Jan
Elke tweede vrijdag van de maand opent het Tref-
punt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om 
elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen va-
riëren, maar hebben altijd te maken met wat vanuit 
het dagelijks leven en de eigen geloofsbeleving naar 
boven komt. Een mooie manier om met elkaar in ge-
sprek te raken. Gespreksleiding is in handen van ds. 
Harrie de Reus. 
Datum en tijd: Vrijdagmiddag 10 februari en 10 maart 
van 14.00-16.00 uur
Plaats: Daalhof 150, Maastricht
info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)
Zie voor onderwerpen, gespreksleiding e.d. de 
Nieuwsbrief.

Taizé-viering in de Veertigdagentijd
Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om 
op een verstillende manier op weg te gaan naar Pa-
sen. De viering (in ontmoetingsruimte Scala) bestaat 
uit een lezing voor de Veertigdagentijd, stilte, gebed 
en vooral veel Taizé-liederen. 
Tijd: de zondagen 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart 
en 2 april van 17:00 uur tot 17:30 uur.
Voor wie de Taizé-liederen wat beter wil leren zin-
gen: er wordt vanaf ca. 16.30 uur ingezongen.
Klooster Wittem / www.kloosterwittem.nl

Aan Tafel
Op vrijdag 13 januari hebben we met zeven kerkle-
den vanuit alle windstreken uit het Heuvelland weer 
samen gegeten. Erg gezellig en lekker. Om de beurt 
koken en echte PKN-gesprekken met elkaar voeren, 
het bevalt ons prima. Ook in Maastricht is er zo’n 
groepje samen-eters. Mocht u denken: lijkt me ook 
wel leuk: mail of bel eens. Er zijn geen voorwaarden, 
wel voordelen!  
Maastricht, contactpersoon Nelleke de Kruik  06 3825 
4236, nellekedekruik@gmail.com en voor Heuvelland 
en stukje Maastricht Jelle Vegt, 
06 131 011 33 mail:  j.vegt01@gmail.com.

Leeskring Eijsden        
We komen met 11 personen bijeen en bespreken 
steeds een roman. Meestal uit de Nederlandse litera-
tuur. 

De groep draait al sinds 2009 en heeft al heel wat 
boeken besproken. Het is mooi om te zien hoe het 
verhaal ons uitnodigt te vertellen over onszelf, onze 
overtuigingen, onze beweegredenen en onze ont-
moetingen. Op vrijdagmiddag 10 maart (14.00 – 
16.00 uur) bespreken we het boek ‘Een vrouw op de 
vlucht’ van David Grossman. 
Informatie: Ruud Foppen E.ruudfoppen@xs4all.nl

De oecumenische bijbelgroep St. Geertruid/
Eijsden start op maandag 30 januari (20 uur) met 
een nieuwe – meer interactieve – aanpak. Deze keer 
is de locatie: Kerkcentrum Eijsden, Wilhelminastraat 
1. Contact: ruudfoppen@xs4all.nl of 06- 22502028

Conferentie Mens en Aarde 
De Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de clas-
sis Noord-Brabant / Limburg en de Réunion Wallonne 
organiseert in samenwerking met de Antwerpse Con-
tactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, op 7 
en 8 maart 2023 de jaarlijkse conferentie in het Pro-
vinciaal Vormingscentrum te Oostmalle (België) met 
ditmaal als thema: “Mens en aarde, mij een zorg?! een 
joods en een christelijk perspectief.” Er worden ge-
renommeerde sprekers uitgenodigd, o.a. Roel Bosch, 
trees van Momtfoort.
Een uitvoerige beschrijving, met het programma 
en aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij Derk 
Blom, derkblom@gmail.com, telefoon  0485-795284. 

Zin in Carnaval!
Lezing door René Haustermans
Sittardenaar René Haustermans is een echte carna-
valsvierder. Maar een paar jaar geleden ging het feest 
hem tegenstaan. Wat vier je eigenlijk? Valt er wel wat 
te vieren in deze tijd van de een na de andere crisis? 
Daarom ging hij op zoek naar de historie van carna-
val en naar de betekenis van allerlei carnavalstradi-
ties. Zo kreeg carnaval voor hemzelf opnieuw bete-
kenis zodat hij het nu weer vol overgave viert.

Op een luchtige wijze neemt René u mee langs zijn 
zoektocht naar ‘Zin in Carnaval’. 
Datum/tijd: 	 vrijdag 10 februari, 19.30 uur
Plaats: 		 Scala, ontmoetingsruimte 
		  klooster Wittem, 
		  Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
Toegang: 	 vrije gave
Graag vooraf opgeven: 
043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda

Een bijzondere wereld

Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd door 
0nd gemeentelid en kunstenaar Oltmann A. de 
Buhr om eens een kijkje te komen nemen in het 
Kunsthuis in Vaals. Ik had er nog nooit van ge-
hoord. Dus op een regenachtige dag ben ik naar 
Vaals gereden en ging op bezoek bij Oltmann. 
Het Kunsthuis is zijn woning, hij werkt er en stelt 
er zijn werk ten toon. In het souterrain bevindt 
zich het zogenaamde ‘kleiproject’. 

Bij binnenkomst zie je allereerst de ruimte waar zijn 
kunstwerken hangen. Onder andere prachtige zwart-
wit tekeningen. Oltmann creëert een wereld die de 
kijker doet duizelen. Door lijnen zo neer te zetten dat 
ze elkaar niet kruisen, ontstaat beweging, perspectief, 
plasticiteit ook. Je herkent wat afgebeeld is, maar te-
gelijk is het vervreemdend, juist omdat het in zwart-
wit afgebeeld is en niet in kleur. Zo wordt het aan de 
realiteit onttrokken. ‘Mijn kunstwerken moeten rust 
opwekken, een aanleiding vormen om een moment 
stil te blijven staan. Ze moeten tot nadenken stem-
men over de werken en de inhoud van de christe-
lijke overlevering’, aldus Oltmann (citaat uit ‘Galerie 
Oltmann A.’, 2016). Later ontdekt hij andere moge-
lijkheden om zijn ideeën vorm te geven: het medium 
kleur, monotypie en kartonknipsels. Ook hier geldt de 
kerngedachte: vervreemding. In de woorden van de 
kunstenaar: ‘Vervreemding dient niet tot ontvreem-
ding te leiden, hetgeen wil zeggen dat men het niet 
moet nalaten om naar een ongerepte en intacte we-
reld te streven. Het is immers de vraag of deze aarde, 
door wat voor omstandigheden en invloeden dan 
ook, tot een einde zal komen. Hierdoor dienen wij 
ons echter niet te laten ontmoedigen’.

Dat brengt mij bij het levenswerk van Oltmann: het 
kleiproject of beter gezegd het milieuproject. In het 
souterrain wacht de kijker een fantastische aanblik 
van een landschap met dorpen, steden, wijken met 
alles ‘erop en eraan’: woningen, paleizen, kerken, kas-
telen, vliegvelden, een havengebied, mensen, dieren, 
je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Op een 
oppervlakte van 22 vierkante meter en op een schaal 
van 1 op 250. Alles opsommen is ondoenlijk. 

Aan een kant hangen spiegels, zodat het lijkt alsof 
het landschap zich kilometers ver uitstrekt. Twin-
tig jaar heeft hij eraan gewerkt. Alles is waarheids-
getrouw en minutieus in klei geboetseerd, vandaar 
‘kleiproject’. Welk nut heeft het project en wat is de 
boodschap, afgezien van het feit dat het sprakeloze 
bewondering wekt?  Hij heeft het gemaakt om met 
mensen in gesprek te komen over in wat voor wereld 
ze willen leven. In wat voor huis ze willen wonen, 
in de stad, in een dorp of op het platteland. Wat ze 
belangrijk vinden wat het milieu betreft. Aan de hand 
van allerlei vragen kunnen mensen nadenken over 
hun leefomgeving en over het milieu en welke op-
lossingen er mogelijk zijn als er ingrijpende veran-
deringen voorgesteld worden. Het is wel en niet een 
fantasiewereld. Alles is verzonnen, ook de namen 
van de plaatsen, maar het ziet er levensecht uit. Dat 
is dan weer die vervreemding. Al met al is het bui-
tengewoon de moeite waard om eens een kijkje te 
nemen in het Kunsthuis/Galerie Oltmann A. 

Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00-13.00 
uur bent u welkom of op afspraak (tel. 0433063096). 

Website: www.oltmanndebuhr.com

Marije Bijleveld
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 Een uitdagende functie

Dirk Ouwehand (1987) had zich weliswaar al voorgesteld 
op de gemeente-avond van 30 november en daarna in 
de Nieuwsbrief, maar op zondag 8 januari werd hij be-
vestigd tot ouderling, met als taak  voorzitter van de Ker-
kenraad. Een mooie aanleiding om wat nader kennis met 
hem te maken.

Dirk woont met zijn partner nu twee jaar in Zuid-Limburg en 
het bevalt hen opperbest. Het was wel enigszins een cultuur-
omslag, want hij is geboren en getogen in Katwijk. Twintig jaar 
heeft hij daar gewoond, zijn hele schooltijd heeft zich er af-
gespeeld en daarna is hij in de Randstad gebleven, waar hij 
onder meer in Den Haag heeft gewoond. Toen ze hun woning 
verkocht hadden en op zoek gingen naar een ander, wilden 
ze eerst in de Randstad blijven. Op een gegeven moment be-
sloten ze verder weg te gaan zoeken en tenslotte kwamen ze 
allebei uit op Zuid-Limburg. Tot grote tevredenheid dus.

Terug naar Katwijk. “Ik ben opgegroeid in een behoorlijk tra-
ditionele tak van de Nederlands Hervormde Kerk”, zegt Dirk, 

“dat was wel echt mijn opvoeding. De kerkgang, maar ik zat ook op 
de Nederlands Hervormde basisschool. We zaten helemaal in de zuil, 
toen. Inmiddels zal dat wel anders zijn. Ik herken het nog, maar ik voel 
mij meer op mijn plaats in een kerk zoals wij dat in Maas-Heuvelland 
beleven. Het is een grote rijkdom dat mensen uit zoveel stromingen, 
met zoveel achtergronden eigenlijk, omdat er geen andere keuze was, 
bij elkaar zijn gaan zitten en een kerk zijn gaan vormen. Dat is voor mij 
de essentie van kerk zijn.” Ik vraag hem of hij tijdens zijn studie anders 
is gaan denken over kerk zijn. “Nou, ik merkte wel dat ik emoties had 
die ik niet kon delen. Ik ben ook een tijdje niet naar de kerk gegaan. Op 
enig moment ben ik weer teruggekomen, zou je kunnen zeggen. Het 
geloof raakte ik niet kwijt, maar de manier waarop. Ik was zoekende, 
maar wist niet precies wat ik zocht en wat ik moest vinden. Ik heb 
kerken van diverse ‘pluimage’ bezocht in Den Haag waar ik woonde 
en studeerde”. 

“Wat de studie betreft is hij een laatbloeier, vervolgt Dirk. “Ik had Athe-
neumadvies en het is me gelukt om in twee jaar af te zakken naar VM-
BO-theoretisch. Ik had helemaal geen zin in studeren. Ik heb letterlijk 
geen boek open gehad en pas een week voor het eindexamen heb ik 
de studieboeken opgepakt en slaagde met achten en negens. Achteraf 
had ik er wel spijt van, het had veel gemakkelijker gekund, maar het is 
zoals het is. In 2015 ben ik gaan studeren en heb HBO-bestuurskunde 
gedaan met als doel om op enig moment naar de Militaire Academie 
te gaan. Daar moest je toen HBO voor hebben. Maar ik scoorde bo-
vengemiddeld en tijdens die studie kwam ik in aanmerking om een 
premastertraject aan de universiteit van Leiden te volgen. Aan het eind 

Interview met Dirk Ouwehand

van de HBO-opleiding rond je dat traject af en hoef 
je nog maar één jaar voor je universitaire master. Ik 
heb dat wel allemaal in de avonduren gedaan, vijf 
jaar lang, naast mijn werk en privéleven. Het waren 
tropenjaren! Ik was gesloopt”. Wat voor werk deed hij 
dan?

“Ik werkte bij de marechaussee die onder het Minis-
terie van Defensie valt. Ik had er een staffunctie. Daar 
hield ik me bezig met strategische relaties, met poli-
tieke Kamervragen, kamerstukken, positionering van 
de organisatie. Superleuk, heel leerzaam, maar lastig 
te combineren met studie en ook nog wat privé. Maar 
ik heb er geen spijt van. Studie verrijkt je en ik zit zelfs 
nu te twijfelen of ik nog een master geschiedenis 
moet gaan doen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in 
geschiedenis. Ik ben me nog niet aan het oriënteren, 
maar het zal me niet verbazen als het er een keer van 
komt. Nu moet ik een opleiding volgen aan de Mili-
taire Academie van een half jaar. Het voordeel van 
militair zijn, is dat je overal legering hebt. Dat wil zeg-
gen dat je als militair altijd ergens een onderkomen 
hebt. De organisatie is landelijk, maar het meeste 
werk zit toch in de Randstad. Dus daar hebben we 
wel goed over nagedacht. Ik werk een of twee dagen 
in de week thuis.”
Dirk heeft nog nooit een functie gehad op kerkelijk 
gebied. Is het dan niet moeilijk om dan meteen voor-
zitter van de Kerkenraad te worden? Kan hij dat? 

“Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Ik realiseer me 
dat het niet gemakkelijk is. Ik was er niet op voor-
bereid. Toen ik hier kwam wonen ben ik vijf keer 
gevraagd voor een functie in de kerk, maar ik wilde 
eerst wat tijd hebben om hier te landen, ook privé. Ik 
wilde wel wat doen en op een gegeven moment was 
de tijd ervoor daar. In een gesprek met Cees Hendriks 
kwam naar voren waar mijn kracht lag en zo kwa-
men we uit op voorzitter van de Kerkenraad. Nou, 
daar moest ik wel diep over nadenken. Die tijd heb 
ik ook gepakt. Ik heb veel mensen erover gesproken: 
wat houdt de functie in, waar begin ik aan. En zo heb 
ik er wel een beeld bij gekregen. Zeker niet volledig, 
maar ik ga het proberen. Ik ben blij dat de Kerkenraad 
bijna volledig is met nieuwe leden erbij. Dat geeft wat 
adem. Want als ik terugkijk naar de afgelopen jaren, 
zie ik dat de Kerkenraad het echt wel voor de kiezen 
heeft gehad. Hopelijk kunnen de mensen weer vol 
energie aan de slag”. Hij benadrukt verder de grote 
inzet van gemotiveerde vrijwilligers die een deel van 
hun vrije tijd besteden aan kerkenwerk en vindt het 
belangrijk dat iedereen op zijn manier daar energie 
uit haalt. Binnen de Kerkenraad wil hij bevorderen dat 
mensen met een goed gevoel weer naar huis gaan. 

Er wacht hem een uitdagende functie.

Marije Bijleveld
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Van januari tot en met maart ongeveer wordt de St Jan niet 
opengesteld voor toeristen door de ‘Vrienden’. In de tussentijd 
bereiden we ons op het nodige voor. Als u dit leest zou het zo-
maar kunnen zijn dat u tot de conclusie komt dat er meer ge-
beurt dan u dacht.

We werken met vrijwilligers
Voor het moment alleen nog met vrijwilligers die tot de kern Maas-
tricht behoren, maar we zijn niet eenkennig: als er Heuvellanders mee 
willen doen: graag! In de loop van 2023 gaan we mogelijk zoeken naar 
vrijwilligers van buiten de PGMH. Immers de St. Jan is een beeldbepa-
lende toeristische trekpleister in Maastricht, een belangrijk deel van het 
culturele erfgoed in deze stad.
We starten het nieuwe jaar met 26 vrijwilligers. Van maandag tot en 
met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur zitten minstens twee vrijwilligers 
achter de balie voor het verwelkomen van bezoekers. Eén van onze 
mensen is een meesteres in het samenstellen van een rooster en zij 
probeert de beschikbaarheid van iedereen zo goed mogelijk te benut-
ten en zo een rooster rond te krijgen. Daarom hebben we tegenwoor-
dig meer vrijwilligers nodig dan vroeger. Maar het wordt er wel leuker 
op: het is een enorm breed gedragen activiteit. In de praktijk loopt 
een ‘dienst’ van 10.30 tot 16.30 uur, indien nodig kan dat zelfs gedeeld 
worden in tweeën. 

Onder voorbehoud
Ja, soms is de kerk verhuurd, of is er een uitvaart of huwelijk. We hou-
den rekening met elkaar, het is een afweging van belangen, maar in 
goed overleg komen we er wel uit. Natuurlijk is het wel jammer dat er 
dan toeristen zijn die op de deur een bordje aantreffen dat hen infor-
meert dat de kerk wegens andere activiteiten gesloten is.

Er gaat nogal wat in om
2022 was door de nasleep van corona niet een topjaar, maar toch een 
heel mooi jaar. In totaal waren er zo’n 20.000 betalende torenbeklim-
mers. Het aantal mensen dat de kerk bezocht is wel het twee à drie-
voudige. Financieel is dit een nettoresultaat van zo’n € 50.000,=. Dit 
komt ten goede aan projecten in de St. Jan. In 2022 zorgden we voor 
een behoorlijke sluitpost voor de orgelrestauratie. Uitbreiding strea-
ming, herinrichting en duurzamere verwarming komen er nog aan! 
Maar het contact met die 50 à 60.000 mensen levert een immens im-
materieel resultaat. Met velen van hen raken we in gesprek. Als zij het 
wensen krijgen zij een plattegrond van de kerk in handen waarop een 
groot aantal ‘highlights’ zijn beschreven: onder andere het fresco van 

Christus Koning uit ongeveer 1500, de apostelbeeld-
jes op het koor van de kerk, de 18e eeuwse preekstoel 
met lege emblemen die de drie-enige God symboli-
seren of de spiegel van inkeer voor de predikant. En 
natuurlijk trekken de graven in al hun diepe rust de 
aandacht. Juist in alle eenvoud is er zo veel te zien! 
De kerk is een plek om een kaarsje aan te steken voor 
iemand die je in liefde gedenkt. De doopkapel is een 
geschikte ruimte voor persoonlijke meditatie.

Scholen
De St. Jan wordt steeds vaker bezocht door groepen, 
met name scholieren. Soms als onderdeel van een 
toeristisch uitje naar Maastricht, maar geregeld ook 
met een flink educatief accent. Dan proberen we de 
scholieren te betrekken bij de geschiedenis en de ac-
centen van het protestantisme. Vooral de Belgische 
scholieren blijken zeer geïnteresseerd in dit deel van 
de cultuurgeschiedenis. 

FAQ’s
U kent ze wel de veel gestelde vragen (frequent asked 
questions).
Ik zal er een aantal noemen:
Waarom is de toren rood?
Waarom is er geen altaar in de kerk?
Waarom staan die stoelen zo in een halve cirkel op-
gesteld?
Worden hier nog kerkdiensten gehouden?
Zijn hier in Limburg dan wel protestanten?
Is de kerk altijd voor erediensten gebruikt?
Dikwijls zijn ze de ingang tot een nader gesprek. Dat 
kan een kerkelijk onderonsje worden: “O, bij ons doen 
we dat zus of zo”. Maar vaak wordt ook interesse ge-
wekt. “Nooit geweten dat ik hier in het Zuiden zoiets 
zou zien”. Als het gesprek doorloopt, gaat het al spoe-
dig over het beleven van de gemeenschap in de kerk, 
de centrale plek voor de verkondiging van het Woord, 
het Avondmaal als een viering, maar zeker ook de 
worsteling om als minderheid klank en kleur te geven 
aan een eigen identiteit. 

Naar boven
Voor toeristen is de toren toegankelijk tot een hoogte 
van 43 meter. Maar de jaarlijks terugkerende slecht-
valken hebben de trappen niet nodig: zij maken hun 
nest op de tweede trans. Op de eerste trans staan de 
bezoekers hoog en veilig. Een stevig hekwerk rond-
om zorgt daar voor de nodige veiligheid. De niet al te 

brede trap moet gebruikt worden door klimmers en 
dalers. Gelukkig is er wel een leuning, mede om het 
passeren gemakkelijker te maken. Middels een aantal 
camera’s kunnen de baliemedewerkers in de gaten 
houden wat er zo al gebeurt boven en op de trap, 
maar ook bewaken dat het boven niet te druk wordt. 

Het hoogste punt van Maastricht
Er schijnt een voorschrift te zijn in Maastricht dat er 
niet hoger gebouwd mag worden dan de St. Jan reikt. 
De St. Jan bepaalt de skyline van de stad. In de 18e 
eeuw ontdekten de cartografen dat ook. Zij zochten 
voor het tekenen van hun kaarten een hoog punt uit 
om van daaruit een driehoeksmeting te doen. Wie 
de toren beklimt, komt langs de expositieruimte, 
waar een blijvende expositie alles vertelt over de Slag 
bij Lafelt (om Maastricht) van 1747 en de rol die de 
St. Jan speelde in de toen verder ontwikkelde carto-
grafie.

Veertig jaar
De Stichting van de Vrienden bestaat al wat langer, 
maar de ‘balie’ met de ontvangst van de toeristen en 
de exploitatie van de toren begon in 1982. Zo maak-
ten we het afgelopen jaar de veertig vol. Degenen die 
aan het begin stonden, Menna en Henk Huft moch-
ten het wel beleven en zij leefden mee. Enkele ja-
ren geleden moesten zij met hun hoge leeftijd hun 
actieve deelname stoppen. Henk was nog wel een 
vraagbaak voor een enthousiaste fotograaf die zijn 
impressies vastlegde in een voor iedereen toeganke-
lijk digitaal boekwerk. De hoofstukken 38.1 en 38.2 
gaan respectievelijk over de kerk en de toren. 
https://scheelpj.home.xs4all.nl/Site/MiB.html. 

Een nieuw seizoen
Vermoedelijk vanaf de Tweede Paasdag, 10 april, zal 
de balie weer geopend zijn en daarmee kerk en toren 
voor de toeristen. We hopen op een bruisend jaar, 
maar we vinden het ook al heel mooi als mensen de 
kerk weten te vinden en te waarderen als een plek 
van rust tijdens een dagje Maastricht.

Kees Vermeiden, 

vz. Prot. Stichting Vrienden van St Jan Maastricht

Wat gebeurt daar allemaal?

Vrienden van de Sint jan



	
	

Photographer in Maastricht  

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from 
portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel 
for destination photography.  

If you’d like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a 
question, please feel free to contact me either via my website or using 
info@davidmester.hu email address.  

Visit my website at davidmester.hu  
	

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493 
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. 
WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben 
toonaangevend op het gebied van hang & 
sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze 
ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog 
uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies 
staat hier hoog in het vaandel. Een grote 
diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 
verschillende topmerken wordt op een fraaie 
wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostal-
gisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft 
ècht alles op voorraad. Raadpleeg de website 
voor de openingstijden.
U bent van harte welkom!

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl
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APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN ONLINE

AFSPRAAK
MAKEN

GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT
UITVAARTVERZORGERS  

MAASTRICHT
Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-3212000
www.crematieinmaastricht.nl

www.sassenuitvaartverzorging.nl

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers  

van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid 

nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van  

een begrafenis of crematie. 
Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Wij helpen u graag  
bij een goed afscheid.”

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen   Tel: 043 450 3070   Mobiel: 06 55 88 79 57   Mail: p.vanloo@home.nl

J. Laschet
- stucwerk	 stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister	 Camiliuspark 2
- lijstwerk	 6291 CX  Vaals
- tegelwerk	 tel. 043 - 3062707

Maastricht

Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor ‘gangbare’ licha-
melijke klachten en blessures in spieren en 
gewrichten, die wij behandelen met massage-
therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elek-
trische interferentie en ultrageluid. 

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, 
behandeling van littekenweefsel en andere 
huidproblemen of doorbloedingsstoornissen 
middels Endermologie.
Tevens bieden wij een energetische benadering 
van meer complexe 
chronische klachten. 

U kunt direct bij ons 
terecht voor 
een afspraak: 

Martine Bakker
043-3219540 
Hertogsingel 9b, 
Maastricht

Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken

(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13  -  Vaals  Tel. 043 - 306 23 33
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Colofon

Redactie
Eindredactie en redacteur Maastricht: 

Marije Bijleveld rijveld@gmail.com 

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen: 

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden: 

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl 

Begeleiding: Dominique Knols, 

do.com@ziggo.nl 

Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl 

Ledenadministratie PGMH: (verhuizing, huwelijk, 

geboorte, overlijden, abonnementenadministratie 

kerkberichten): 

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;

ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland 

www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864

kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: vacature

Pieter Caljé scriba 043-3540044

pgmhscribaat@gmail.com

Kern Maastricht

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)

Predikant: vacature

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777

koster.sintjan.maastricht@gmail.com 

Kernraad voorzitter: Kees Vermeiden 

tel: 003289718308 / 0031641264138

cg.vermeiden@live.be

Bijzondere telefoonnummers:

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW 

Maastricht: 043 3472696 (beheerder) 

Heuvelland

Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345

dsdereus@ziggo.nl

Voorzitter kernraad: Ria Smit 043 4571783

Riasmit8@home.nl

Kern Vaals-Gulpen

‘t Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster Gulpen: Ben Theunissen 06-22492217

Koster Vaals:  Babette Lemmer 0049 24153809914

en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger

0049-175-2412618

Kern Valkenburg-Meerssen

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg

Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851

en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk 

vzdiaconie-PGMH@outlook.com

bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH 

penningmeester@maasheuvelland.nl

bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden 

www.pkn-eijsden.nl  Hier vindt u ook gegevens 

van Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028 

ruudfoppen@xs4all.nl 

Koster: Klaas Ruiter 043-4092114

 

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191 

diaconie@pkn-eijsden.nl 

bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925 

kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl  

bankrekening: NL28ABNA0593338774
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Menna Huft-Haijer

* 17 maart 1934    ✞ 14 december 2022

Op 21 december namen we met Henk en de familie, 
verre en nabije vrienden, gemeenteleden, in een dank-
dienst om haar leven afscheid van Menna. Zijzelf had 
aangegeven dat het centrale woord moest zijn ‘liefde’, 
ontleend aan de bekende woorden van Paulus: ”Geloof, 
hoop en liefde, deze drie maar de grootste hiervan is de 
liefde”. In die context heeft liefde een diepe betekenis. 
Het is een gave van de Geest geschonken door en ge-
borgd in de overgave van Jezus aan mensen. Dat is een 
liefde die zich onvoorwaardelijk geeft. In waarachtige 
menselijke verhoudingen moeten de dingen in eerlijk-
heid en oprechtheid gezegd kunnen worden, maar al-
tijd zo dat niemand uit het verbond van de liefde valt. 

Henk en Menna waren ruim 66 jaar getrouwd, kregen drie kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het verlies van dochter Luus aan 
de dood trok een diepe groef van verdriet in hun leven. Op de dag van 
het afscheid van Menna zagen we echter ook hoe deze familie elkaar 
tot kracht is in het liefdevol samen dragen van het verdriet. En al jaren 
was hun aandacht gericht op deze vrouw, die gehecht aan het leven 
als ze was, slechts met kleine stapjes afscheid nam en krachten inle-
verde.

In onze kerkelijke gemeenschap zal zij voortleven in onze herinnering. 
Door wie ze was, hoe ze was: onvoorwaardelijk liefhebbend, maar 
ook door alles wat zij concreet heeft bijgedragen aan de kerkelijke ge-
meenschap. Zij was het complement van het kosterschap van Henk, 
maar ook daarnaast: welke functie in het kerkenwerk heeft zij eigenlijk 
niet bekleed? En veertig jaar geleden startte zij met Henk het baliewerk 
van de Vrienden van St Jan. 

Het meest kostbaar blijft toch haar verwijzing naar de liefde, die ge-
grond is in de liefde van Christus. Zij kwam voort uit een degelijke, or-
thodoxe, christelijke traditie. Zij ging met haar tijd mee, kon er kritisch 
over meedenken, ruimte zoeken en geven voor anders denken. Maar 
wezenlijk bleef het zich geborgen weten in de liefde van God. Dat is 
een verbindende kracht voor Henk, Conny en Cor en alle anderen. En 
voor onze gemeenschap. De herinnering aan haar leven, woorden en 
daden, blijft een prachtig monument van liefdevolle toewijding.

Kees Vermeiden

In memoriam 



Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Dienstenrooster
Datum en plaats Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden

Zondag 5 februari

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Drs. M. Bijleveld
Ds. H. de Reus
Nader te bepalen

Kerk in Actie/
Werelddiaconaat: Jon-
geren in Pakistan

H. Avondmaal
Diaconale viering

Zondag 12 februari

Maastricht
Gulpen

10.00
10.00

Ds. J. Drost
Ds. M. Knetemann

Kerk in Actie/Noodhulp 
Ethiopië

H. Avondmaal

Zondag 19 februari Carnavalszondag

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. R. Knijff
Ds. M. Luteijn
Ds. A. Hana

Diaconaal Centrum Pau-
luskerk Rotterdam

Zondag 26 februari 1e Veertigdagentijd

Maastricht
Gulpen
Eijsden

10.00
10.00
10.00

Ds. F. Borger
Ds. J. Leeffers
Ds. A. Hana

SchuldHulpMaatje

Zondag 5 maart 2e Veertigdagentijd

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. R. Foppen 
Ds. G. Nieuwburg
Ds. H. de Reus

Deken Hanneman Sticht-
ing Maastricht

Diaconale viering

Zondag 12 maart 3e Veertigdagentijd

Maastricht
Gulpen

10.00
10.00

Ds. H. de Reus
Nader te bepalen

Diaconie: Algemene 
(nood)doelen Heilig Avondmaal

Zondag 19 maart 4e Veertigdagentijd

Maastricht
Vaals
Valkenburg
Eijsden

10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. W. Boon
Ds. H. de Reus
Ds. J. Drost
Ds. E. van der 
Panne

Pieterke Eijsden Thomasviering

Poëziedienst
Dienst met 
Remonstranten

Zondag 26 maart 5e Veertigdagentijd

Maastricht
Gulpen

10.00
10.00

Ds. H. de Reus
Drs. M. Bijleveld

Stichting de Gouwe: 
Voedselhulp aller armsten Zangdienst

Zondag 2 april Palmpasen

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. J. Drost
Ds. M. Knetemann
Ds. H. de Reus

Jeugdwerk Protestantse 
Kerk


